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Vader & Moeder
Maxime & Sarah

Rouwcounselor én oma Broer

Annemieke is rouw- en levenscounselor. Ze verloor haar
kleindochter Lieve, de dochter van haar zoon. Lieve leefde
anderhalve dag.

Hoe ben jij rouwcounselor geworden?

‘Ik heb heel lang ander werk gedaan, maar ik merkte dat ik daar

niet meer gelukkig van werd. Ik was op zoek naar iets dat mij meer
verdieping zou brengen. Zo ben ik bij de opleiding van rouwbegeleider
en rouw- en levenscounselor gekomen. Het is niet direct uit

een overlijden voortgekomen, maar ik heb wel veel overlijdens
meegemaakt. Een tijdje daarvoor had mijn tante zelf voor het einde
gekozen, ik zag wat dat bij mijn kinderen teweeg bracht. Als zij

dat kan doen, kan mijn moeder dat ook zomaar doen? Dat maakte

wel indruk. Vanaf dat ik klein ben, heb ik eigenlijk een natuurlijke
verhouding tot de dood. Ik weet nog goed dat een oom en tante van
mij binnen 12 uur na elkaar overleden toen ik een jaar of vijftien was.
Toen ik hun twee kisten naast elkaar zag staan dacht ik, wat fijn dat
ze na 60 jaar samen te zijn geweest nu weer samen op reis kunnen. Ik
voel de behoefte om kinderen, volwassenen en stellen meer ruimte te
bieden in dit onderwerp. Niet alleen rondom het overlijden maar ook
daarna, want je leven is na een intense periode van rouw voorgoed
veranderd. Je moet opnieuw je pad zoeken en ik vind het fijn dat ik
daar in de rol van levenscounselor ook iets in kan betekenen. Op die
manier kan ik spiritualiteit ook meer betrekken.

Ik ben niet bang voor de dood. Ik heb een keer ervaren dat ik tijdens
een kanotochtje omsloeg en onder de boot verdween, dat ging niet
helemaal goed. Wat ik merkte is dat ik dacht, oh nou dan was dit het
misschien wel, er kwam een totale rust over me heen. Natuurlijk ben
ik heel blij dat ik er nu nog ben, maar de dood voelt voor mij niet als
eng en ik ga daar vrij natuurlijk mee om. Door middel van de opleiding
wilde ik wel graag de handvatten krijgen om zo een ‘gereedschapskist’
samen te stellen waarmee ik mensen ook goed kon begeleiden in hun
rouw en verdriet!

Als je zo tegenover de dood staat, ben je dan ook minder bang dat
er iets met je kinderen zou kunnen gebeuren?

‘Natuurlijk denk ik daar wel eens aan, ik denk dat elke ouder daar
soms angst voor heeft. Toen onze dochter 21 was, heeft ze acht
maanden in Gambia gewerkt voor Childfund. Daar is het niet altijd
even veilig. Dan schoot er soms ‘wat als’ door mijn hoofd, maar ik
dacht ook altijd: dit is de plek waar zij nu het allerliefste is en ze doet

Lieve overleed toen ze
anderhalve dag oud was,
aan de gevolgen van een
hartritmestoornis.

wat ze het allerliefste doet. Ik wil dan ook niet verder denken en vind
het fijn dat ze daar is. Ik wil haar ook geen angst meegeven. Ik heb
ook nooit gedacht dat ik het, als één van onze kinderen zou overlijden,
‘niet zou redden’ Het lijkt me absoluut verschrikkelijk en ik moet er niet
aan denken dat het zou gebeuren, maar ik heb wel het idee dat wij dat
met elkaar aan zouden kunnen’

En toen kwam Lieve

Jaaa, toen kwam Lieve, door haar mocht ik ervaren of ik het
werkelijk kon. Lieve is onze kleindochter, het tweede kindje van
onze zoon Maxime en schoondochter Sarah. Na een gewone
zwangerschap, voelde Sarah zich de laatste week onrustig. Ze

is naar de verloskundige gegaan en die heeft iets afwijkends
gezien aan haar hartje. Ze zijn naar het ziekenhuis gegaan. Daar

is een spoedkeizersnee uitgevoerd. Door de gevolgen van de
hartritmestoornis die Lieve had, kon zij het leven niet leven en is ze
maar anderhalve dag oud geworden’

Heb jij je die anderhalve dag ook zo over de dood gevoeld als je
hiervoor beschreef, of was dat toen toch anders?

‘Nou, ik ben docent bij het Levenscollege, een holistisch
opleidingsinstituut voor bewustzijn en levenswijsheid. Het bestuur
was een week in Ciel. Ik heb gevraagd of ze Lieve in hun healing
circle mee wilden nemen. Ik wilde dat Lieve de liefde zou voelen. Dat
ze bij ons zou mogen blijven in liefde of zou mogen gaan in liefde. De
volgende ochtend, nadat onze zoon had gevraagd of we naar het
ziekenhuis wilden komen, zei ik tegen mijn man dat ik de hoop niet
z0 sterk meer voelde. Hij zei: Ja, maar de dokter heeft gezegd dat er
toch nog opties zijn’ Toen dacht ik, misschien doen we het vanaf nu al
op onze eigen manier en we hebben dat toen gelaten.

Voor we deur uitgingen maakte ik een altaar. Ik heb een kaars
aangestoken bij een grote engel die bij ons op de kast stond en een
ruwe en hartvormige rozenkwarts neergelegd. Mijn man stond al in
de deuropening te wachten, maar ik voelde toen al hoe belangrijk dat
was. Hoe belangrijk rituelen zijn (voor mij) om de weg te plaveien.
We zijn die hele dag met de twee gezinnen bij Lieve in het ziekenhuis
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geweest. Het was intens verdrietig maar ook zo mooi en heel helend Vind jij dat je dit zelf moet hebben meegemaakt om een goede

dat we daar met elkaar geweest zijn. Het raakt me weer als ik het rouwbegeleider te zijn?

nu vertel. Dat kleine meisje, dat daar lag met al die mensen om ‘Laat ik het zo zeggen, ik ken weinig mensen die dit werk doen die
haar heen, die haar zo welkom hadden geheten, die zoveel van niet zelf grote verliezen hebben geleden. Van mezelf vind ik soms: ik
haar hielden en die haar weer in liefde hebben kunnen laten gaan. heb de theorie in huis door mijn opleiding, maar die theorie staat nu in
Het enige wat ik dacht over onze zoon en schoondochter was: wat de boekenkast. Er wordt gezegd dat er vijf stappen zijn in rouw, maar
hebben jullie dat goed gedaan, wat mij vooral bijblijft is de liefde’ maak daar maar zes van, want de laatste stap is dat je alles weer op

een hoop kunt gooien en opnieuw kunt ervaren.
Heeft het overlijden van Lieve jou een andere rouwbegeleider

gemaakt? Wat ik wil fijn vind is dat ik zo'n diep verdriet heb gekend en dat ik
Jazeker. Ik stond in de gang van het ziekenhuis met de moeder van weet dat ik daar verder mee kan. Ik kan omgaan met het verdriet. Ik
Sarah. Mijn schoonvader was kort daarvoor overleden, mijn broer het kan die kracht uit mijzelf en de mensen om mij heen halen. Dat heeft
jaar daarvoor na suicide en mijn tante een paar jaar daarvoor ook op mij extra bedding gegeven’

die manier. Dat zijn veel intense overlijdens na elkaar. Ik zei tegen
haar: ‘Hoeveel moet ik nog leren hier?; Waarop zij zei: ‘Annemieke,
alles wat we vandaag in ons rugzakje hebben gekregen, daar word jij
een betere rouwbegeleider van en ik zelfs een betere verloskundige!
Wat ik er vooral van geleerd heb is dat ik ben gaan snappen dat ik
het eigenlijk niet kan snappen. Ik kan zeggen: Ja, ons kleinkind is
overleden en onze zoon z'n kind is overleden Ik kan me inleven in
ouders en oma’s die een (klein)kind verloren, maar ik zal nooit precies
begrijpen hoe zij zich voelen. ledere situatie is anders, iedereen

is anders, mensen hebben andere relaties en verhoudingen. Alle
ervaringen zijn anders. We kunnen misschien iets beter aan elkaar
relateren, en ik heb het doorleefd, maar iemand echt begrijpen kan
een ander waarschijnlijk nooit!

Heeft het feit dat jij rouwbegeleider was je geholpen bij het
verwerken van het overlijden van Lieve?

‘Nee, niet persé. Er was op een gegeven moment iemand die zei: ‘Wat
fijn voor de kinderen dat ze jou hebben! Ze bedoelde daarmee dat het
fijn was dat er een rouwbegeleider in de buurt was. Maar zo voelt het
helemaal niet voor mij, ik ben gewoon hun moeder en schoonmoeder
en de oma van Pelle.

Ik heb me dus vooral moeder gevoeld in dit proces. Je kunt veel
kennis in huis hebben maar het gaat hierin vooral om jezelf. Ik heb
me bijvoorbeeld even zorgen gemaakt om het slechte slapen van
onze zoon. Dan zeg ik wel: ‘Ik wil dat je dat even aankijkt, ik kan je wat
dingen aanreiken, maar als dat niet werkt wil ik graag dat je naar de
huisarts gaat! Verder ga ik daarin niet, ik ben zijn moeder. Ook voor
mijn man ben ik niet degene die alles weet, ben ik gewoon zijn vrouw.
Dat gaat natuurlijk, ik hoef die rollen niet bewust uit elkaar te houden.
Ik ben de oma van Lieve en de moeder van Maxime. Wat ik op mijn
spirituele pad geleerd heb, is ook wel dat iedereen het echt op zijn
eigen manier doet. Had ik vroeger mensen nog ergens van willen
overtuigen, die behoefte om te zenden heb ik nu veel minder. Ik vind
het fijn als je mijn pad respecteert en ik zal dat zeker doen met het
jouwe!

Vertel jij mensen die bij jou komen over Lieve?

‘Als erom gevraagd wordt wel. Maar meestal is het zo dat mensen
tijdens intakegesprekken hun verhaal doen, heel veel vertellen. Als ik
vraag of ze iets van mij willen weten zeggen 7 van de 10 mensen: ‘Nee
hoor, je bent hier om mij te helpen! Maar als ze het wel willen weten
vertel ik ze alles. Ik begeleid nu ook een vrouw die zegt dat ze het
juist zo fijn vindt dat ik met ‘alle soorten’ van overlijdens in aanraking
ben gekomen!

Annemiceke Hillen

Rouw en levenscounselor
www.annemiekehillen.nl



Ik droom je )

mijn rouw heeft geen herinnering
niets om op terug te komen
er is geen vroeger en geen straks

Ik heb alleén mijn-dromen

Ik droom je op schommels
op school en op straat

ik droom je

naar het nooit van morgen

ik droom.hoe je loopt
hoe je kijkt, hoe je praat
ik droom hoe ik voor je
had kunnen zorgen

met lege handen
droom ik je

zo vaak zo veel

z6 mool mijn droom...

dat jij hem op een dag ontving
en hem naar mij

hebt teruggebracht

al prachtige herinnering

ik mis je

- Margeet fansen — Het woordenpalet




